
395 maart t/m 20 april 2025 | Kind op Zondag

Vertelling 8–12 jaar

Daar ben je!
Maria van Magdala kan het nog steeds niet geloven. Haar meester leeft niet meer.
Jezus is gestorven en in een graf gelegd. Maria denkt aan de grote steen die voor de 
ingang van het graf gelegd is. Over en sluiten, zo voelt het.
Het is nog vroeg in de ochtend als Maria besluit om naar het graf te gaan. In het 
donker loopt ze de weg die haar bekend is. Bij het graf gekomen, slaat haar hart een 
slag over. De grote steen is weggehaald en het graf is open. ‘Wie. wat… waarom?’ 
stamelt ze. Zo snel ze kan, rent Maria terug en zoekt de leerlingen op. Buiten adem 
doet ze haar verhaal. ‘De steen is weggerold, iemand is bij het graf geweest, ze hebben 
Jezus weggehaald en ik weet niet waar ze Hem heen hebben gebracht!’ 

Petrus en Johannes schudden hun hoofd. ‘Het zal toch niet!’ Ze haasten zich met 
Maria naar het graf. Daar zien ze dat Maria gelijk heeft. De steen is weggehaald. 
Johannes kijkt voorzichtig naar binnen. Hij ziet de doeken liggen waar Jezus in 
gewikkeld was. De doeken liggen opgerold. Petrus loopt naar binnen en ziet het ook. 
Johannes staat nu vlak achter hem. ‘Het is echt waar’, zegt hij.

Johannes en Petrus gaan gelijk terug om de anderen het nieuws te vertellen, maar 
Maria niet. Zij blijft verdrietig bij het graf staan. Ze kijkt nog even naar binnen. Nu 
zitten er twee engelen in het graf. Ze dragen witte kleren. ‘Waarom huil je?’ vragen ze 
aan Maria. ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar Hij nu is!’ 
Achter Maria klinkt nog een stem. ‘Waarom huil je? Wie zoek je?’ Het is de stem van 
Jezus, maar Maria herkent Hem niet. Ze denkt dat hij de tuinman is en klampt hem 
aan. ‘Weet u waar Jezus is? Waar hebben ze hem naartoe gebracht?’ 
‘Maria!’ klinkt de stem nu. Dan ziet Maria dat het Jezus is. Ze houdt hem nog steviger 
vast en zegt: ’Rabbi, meester!’ 
Jezus maakt zich voorzichtig los. ‘Ik kan niet blijven’, zegt Hij. ‘Ga terug naar de 
anderen en vertel ze wat er is gebeurd. Vertel ze dat Ik binnenkort op zal stijgen naar 
God.’
Maria rent terug naar de leerlingen en zegt: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelt ze 
alles wat er is gebeurd.

Jolanda van der Marel
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8-10 jaar

l
Gesprek: Welke emoties klinken
weer in dit verhaal? Schrijf ze op.
Wanneer heb jij voor het laatst deze

emoties gevoeld? Bespreek het samen.

p
Spel: Speel in tweetallen de scène na
waarbij Maria eerst denkt dat Jezus de
tuinman is tot en met de herkenning.

s
Creatief: Maak een tekening bij deze
vertelling en vergelijk de resultaten.
Wie heeft bijvoorbeeld de engelen

getekend en wie niet? Welke andere elementen
hebben wel de aandacht gekregen en welke
niet.

11-12 jaar

l
Gesprek: Als jij jezelf in dit verhaal
moest zetten, waar zou je dan staan
en wie zou je zijn? Zou je bijvoor-

beeld bij het graf staan of meer ergens achter
een boom? Zou je iemand zijn zoals Maria, één
van de leerlingen of een voorbijganger?

b
Lezen: Laat de kinderen het
verhaal van de opstanding in
de verschillende Evangeliën

lezen en vergelijken. Welke verschillen en
overeenkomsten lees je? Welke vertelling
raakt je het meest en waarom?


